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Davide Prosperi

Op 6 juni sprak paus Leo XIV over “een eenheid
met als fundament Christus: Hij trekt ons aan,
trekt ons naar zich toe en verenigt ons zo ook on-
derling”.! Laten we dan Zijn Geest aanroepen, op-
dat Hij ons begeleidt bij deze bijeenkomst en op de
hele weg die we ook dit jaar samen willen afleggen:
daarom is het een vreugde om hier te zijn.

Daal neer, Heilige Geest

Francesco Cassese

Goedemiddag! Het is echt mooi om deze weg te
kunnen beginnen, en nog mooier om te weten dat
we geroepen zijn om dat samen te doen. Vandaag
zijn we hier in het Forum van Assago met meer
dan 11.000 mensen, en nog eens 2.500 mensen zijn
erbij via videoverbinding vanuit 5 plaatsen in Lom-
bardije.

Voordat we beginnen, wil ik graag de boodschap
met jullie delen die Davide aan paus Leo heeft ge-
stuurd bij gelegenheid van zijn 70e verjaardag, die
toevallig, en voor ons heel mooi, precies vandaag valt:

“Heiligheid, op de dag van uw verjaardag zijn wij
God dankbaar voor het geschenk van Uw leven en
voor Uw vaderlijke omhelzing van de Universe-

le Kerk. Zoals don Luigi Giussani ons altijd heeft
geleerd, willen wij de Kerk en haar Herders die-
nen daar waar het initiatief van Christus ons leven
binnenkomt. Daarom willen we met steeds grote-
re kracht de gaven van eenheid, gemeenschap en
vrede bewaren waar U ons sinds uw verkiezing op
hebt gewezen. Wij verzekeren U van de gebeden
van alle gemeenschappen van Gemeenschap en
Bevrijding over de hele wereld voor Uw persoon en
Uw missie. Met mijn beste wensen en in afwach-
ting van een spoedige ontmoeting, blijf ik Uw zeer
toegewijde, Davide Prosperi”.?

Ik wil beginnen met een familieherinnering. En-
kele jaren geleden was mijn neefje nog een tiener en
een beetje onrustig, nerveus en ongeduldig. Ik her-
inner me dat ik na een paar maanden terugkwam
bij het gezin van mijn zus en hem veel rustiger en
vrolijker aantrof. Toen ik naar hem keek, merkte
ik dat hij gegroeid was, hij was langer geworden
en waarschijnlijk even groot als zijn klasgenoten.
Toen begreep ik dat een deel van zijn ongeduld te
wijten was aan het feit dat hij niet groeide. Het is
een banale constatering, maar voor mij was het
veelzeggend: ik besefte dat wij allemaal (kinde-
ren en tieners, maar ook volwassenen) gemaakt
zijn om groot te worden, om onze menselijkheid

! Leo X1V, Tot de voorzitters van verenigingen van gelovigen, kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen, 6 juni 2025.

2 D. Prosperi, «Gefeliciteerd Paus Leo!», 14 september 2025, clonline.org.
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te laten groeien, en als dat niet gebeurt, gaan we
klagen, onszelf en anderen de maat nemen, onver-
draagzaam jegens alles.

Don Giussani gebruikt in het boek L’incontro che
accende la speranza [De ontmoeting die de hoop
aanwakkert] - een verzameling van ongepubli-
ceerde teksten uit de Geestelijke oefeningen van
de studenten van CL uit 1985 - het beeld van een
moeras: het stilstaande water, dat niets weerspie-
gelt, staat voor degenen die leven door te herhalen
wat ze al weten. Bronwater daarentegen is altijd
helder en weerspiegelt daarom de lucht. Zo wordt
ons gezelschap een teken van de bestemming, om-
dat het ons een glimp van de eeuwigheid laat zien.?
Wij voelen de dringende noodzaak om onze relatie
met het Mysterie dat alle dingen maakt te verdie-
pen, maar we kunnen niet in ons eentje bedenken
welke weg we moeten inslaan om deze relatie te
kunnen verdiepen. We willen verder gaan op de
weg die we aan het gaan zijn, in de levende, con-
crete, belichaamde ontdekking van de integraliteit
van het charisma en de essenti€le kenmerken van
de ervaring van de beweging.

Deze middag is het mijn taak om een korte sa-
menvatting te geven van enkele belangrijke stap-
pen die we het afgelopen jaar hebben gezet. Daar-
na wil ik drie vragen voorleggen die voort zijn
gekomen uit het leven van onze gemeenschappen.

Ik begin met de Opening van het Jaar van vorig
jaar, Geroepen dat wil zeggen gezonden: het beginvan
de missie:* dat was een moment dat het leven van
veel gemeenschappen in beweging heeft gebracht.
Deze zomer ben ik me door vele gesprekken gaan
realiseren hoe de woorden die we een jaar geleden
hebben gedeeld, gevuld zijn geraakt met ervaring,
vorm hebben gekregen, vlees zijn geworden.

Vervolgens was er de brief die paus Franciscus
jou [Prosperi] op 1 februari stuurde: een vaderlijk
en diepgaand gebaar, een teken van zijn aandacht
voor de hele beweging, voor de weg die we samen
bewandelen, binnen de geschiedenis van de Kerk.

In april was er zijn overlijden. Een groot verdriet,
maar ook een ervaring van de grootsheid van de
Kerk, die zich op een buitengewone manier aan de
wereld heeft getoond. We herinneren ons zijn be-
grafenis nog goed: alle machtigen der aarde waren
aanwezig, zittend op plastic stoelen, net als de rest
van het volk. Een beeld met een zekere impact, dat
de erkenning van één enkel waar geestelijk vader-
schap zichtbaar maakte.

Enkele weken later vond de verkiezing van paus
Leo XIV plaats. Een van zijn eerste openbare op-
tredens was ter gelegenheid van het jubileum van
de bewegingen, verenigingen en nieuwe gemeen-
schappen. Hij sprak krachtige en ware woorden tot
ons, die ons onmiddellijk raakten. Hij wees op het
doel van de charisma’s: “in de harten het verlan-
gen naar de ontmoeting met Christus” doen ont-
waken. Zijn uitnodiging om “gist van eenheid, ge-
meenschap en broederschap” te zijn, om ons leven
te geven “in dienst van de missie” opdat Christus
gekend zou worden, heeft ons enerzijds gesterkt
in de ingeslagen weg - zijn woorden zijn namelijk
volledig in overeenstemming met wat we vorig jaar
centraal wilden stellen —, maar tegelijkertijd heb-
ben ze ons ook sterker bewust gemaakt van onze
verantwoordelijkheid. Wij hebben namelijk zelf
als eersten behoefte aan bekering. Want vaak zijn
we lauw, onzeker, vol beperkingen, geremd door
weerstand en terughoudendheid.

Een ander waardevol teken op deze weg was
de brief van paus Leo XIV aan Alberto Brugnoli,
voorzitter van de Memores Domini, ter gelegenheid
van de Geestelijke oefeningen in de zomer in La
Thuile.® Het is een brief die steun biedt in moeilij-
ke tijden, die nieuwe adem geeft en die duidelijk
de weg wijst (hij is gepubliceerd op de website van
CL, zodat iedereen hem kan lezen). De brief is ge-
schreven aan de Memores Domini en verwijst naar
hun specifieke en concrete situatie. Hij is een teken
van de vaderlijke zorg van de paus voor onze hele
ervaring.

3 Zie L. Giussani, L’incontro che accende la speranza, LEV, Vaticaanstad 2025, pp. 28 e.v.
* F. Cassese en D. Prosperi, Geroepen, dat wil zeggen gezonden: het begin van de missie, zie: nl.clonline.org.

° Leone XIV, Ai moderatori..., op. cit.

¢ «Overeenstemming tussen jullie onderling en in de Kerk is noodzakelijk opdat het door God geinspireerde charisma van Don Luigi Giussani
vruchten van het goede blijft voortbrengen en vooral de nieuwe generaties helpt om de Heer te ontmoeten en een profetisch teken van zijn
Schoonheid te worden» (Leo XIV, Brief aan Alberto Brugnoli, voorzitter van de lekenvereniging Memores Domini, 21 juli 2025, clonline.org).
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Al bij het ontstaan van de beweging sprak don
Giussani over twee essenti€le pijlers van onze re-
aliteit: enerzijds “het christelijk leven als gemeen-
schap” en anderzijds “de medewerking aan de ge-
beurtenis van de wereld, van de kosmos”. Hij zei:
“Dit zijn de twee hoekstenen, in hun volledigheid,
van onze opvatting. Dit zijn de twee punten, en
dat is alles” [‘basta’].”

Opvallend is de overeenkomst met wat de Paus
ons heeft aangegeven in zijn toespraak tot de spre-
kers ter gelegenheid van het Jubileum van de Be-
wegingen, toen hij ons uitnodigde om “trouw en
onzelfzuchtig” met hem samen te werken, en ons
zei dat juist “eenheid en zending twee hoekstenen
[zijn] van het leven van de Kerk, en [...] in het
ambt van Petrus”.?

Om te voorkomen dat ons handelen abstract
wordt, losstaat van de werkelijke situatie waarin
we ons bevinden, en meer gericht is op het volgen
van een logica dan op het ondersteunen van de
ontwikkeling van een leven, is het echter noodza-
kelijk dat de verdere stappen - de aspecten waar
we het accent op leggen, de verdieping - voort-
bouwen op wat we al hebben bereikt. Ze moeten
rekening houden met wat er onder ons gebeurt.
We leren van de geschiedenis. Met andere woor-
den, er is een verificatie nodig van de ervaring die
is opgedaan in relatie tot het voorstel dat aan de
hele beweging is gedaan, te beginnen met de Ope-
ning van het Jaar van september vorig jaar.

We vragen ons dus af: waar staan we nu? Wat is
echt van ons geworden? En wat heeft juist moei-
lijkheden, weerstand, onbegrip opgeroepen of is
zelfs genegeerd? We zullen nu proberen de ont-
dekkingen, maar ook de moeilijkheden en vragen
te belichten, uitgaande van alles wat we hebben
meegemaakt, inclusief de School van de gemeen-
schap en de Geestelijke oefeningen van de Frater-
niteit en van de jong werkenden.

1. CHRISTUS TREKT ONS NAAR ZICH TOE

Cassese

Ik begin dus met de eerste vraag. Ik ga uit van
het Concerto voor viool en orkest in D majeur op.
61 van Beethoven, dat we bij binnenkomst heb-
ben gehoord. Om dit concert in te leiden, gebruikt
don Giussani het beeld van het ‘individu’ en de
‘gemeenschap’, die hij vergelijkt met de viool en
het orkest.” De opvliegingen van de viool worden
overgenomen en ondersteund door het orkest.
Maar we moeten toegeven: wat een genot en wat
een spektakel om deze opvliegingen, deze virtuo-
siteit te horen! Het zijn misschien wel de momen-
ten van het concert die ons het meest raken, die
we het meest waarderen.

Hieraan wil ik mijn eerste vraag koppelen:
wat betekent het dat het verlangen naar ver-
vulling — dat mij, jou, ieder van ons kenmerkt,
dat het hart van de mens bepaalt - zijn antwo-
ord vindt in een toebehoren? Wat heeft mijn
menselijkheid te maken met de gemeenschap
waarover we hebben gesproken? Hoe voor-
kom je dat dit gevoel van verbondenheid een
rem wordt op de vragen die ik me stel?

Prosperi

We hebben de uitspraak van paus Leo als uit-
gangspunt genomen: het is Christus: “Hij trekt
ons aan, trekt ons naar zich toe en verenigt ons
zo ook onderling”.'* We zijn hier allemaal, ook de-
genen die hier voor het eerst zijn, omdat we op
de een of andere manier door Christus zijn aan-
getrokken, door een menselijke ontmoeting die
ons voor zich heeft gewonnen. Zoals Gaudium et
spes zegt: “Christus [...], doet, juist door het ge-
heim van de Vader en zijn liefde te openbaren,
de mens volledig zien, wie de mens is, en onthult
hem zijn hoogverheven roeping”.!* Zijn aanwezig-
heid beantwoordt op een onvoorstelbare, unieke

7 L. Giussani, Una rivoluzione di sé. La vita come comunione (1968-1970), Rizzoli, Milaan 2024, pp. 12-13.

8 Leo X1V, Tot de voorzitters..., op. cit.

° Zie L. Giussani, «La dimora dell’io», in Spirto Gentil. Un invito all’ascolto della grande musica guidati da Luigi Giussani, onder redactie van S.

Chierici en S. Giampaolo, Bur, Milaan 2011, pp. 135-137.
10 Leo XIV, Tot de voorzitters..., op. cit.

"' Gaudium et spes, Pastorale constitutie over de Kerk in de wereld van deze tijd, 22.
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manier aan de onweerstaanbare en onmiskenbare
behoeften van ons hart. Het is in de relatie met
Hem dat mijn ik, mijn menselijkheid, vervulling,
ware vreugde en vrede vindt.

Al het werk van de School van de gemeenschap
tot nu toe rond Het religieuze zintuig'> heeft ons
geholpen om deze dynamiek te begrijpen, terwijl
het traject dat we nu gaan beginnen, rond Aan de
oorsprong van de christelijke claim,”* ons de ge-
legenheid zal bieden om onze blik te richten op
Christus, op de gebeurtenis van God die mens
werd om metgezel van de mensen te worden.

Als iemand hier is, dan is dat omdat hij, toen hij
een bepaalde groep mensen ontmoette, daarin de
nieuwe  adem
van een belofte
van leven heeft
gevoeld, een
Aanwezigheid
heeft aangevoeld
die overeen-
kwam met de
oorspronkelij-
ke verwachting
van zijn hart, en
tegen  zichzelf
heeft  gezegd,
misschien zon-
der het expliciet
uit te spreken:
“Ik ga met hen
mee”. Dit is de
concrete, tastbare betekenis van het charisma dat
aan don Giussani is geschonken: het is de manier
waarop Christus ons op overtuigende wijze tege-
moet is gekomen, ons heeft gefascineerd, ons tot
zich heeft getrokken en ons zo tot één geheel heeft
gemaakt.

In L’incontro che accende la speranza [De ont-
moeting die de hoop aanwakkert] zegt Giussani:
“Het Mysterie dat alle dingen doet, dat mens is ge-
worden, raakt mij, bereikt mij, wordt een ontmoe-

12 L. Giussani, Het religieuze zintuig, Betsaida s-Hertogenbosch 2017.

Matisse,Via Crucis (1949-1951), Rozenkranskapel, Vence
2025 ©Foto Scala, Florence

ting via een fysiek punt: die jongen of dat meisje
die mij iets heeft gezegd, of dat groepje mensen
met wie ik op reis ben geweest, of die stem die
sprak, of dat gebaar dat werd gemaakt, dat ini-
tiatief waaraan ik heb deelgenomen. Mijn God,
het is een oneindig klein punt, absoluut oneindig
klein! Het Mysterie dat alle dingen doet, bereikt
mij via hen, bereikt mij via dit gezelschap”.'* Juist
daarin werd de blik van Christus, Zijn liefde voor
ons, ervaarbaar, en zo voelden we ons diep in ons
wezen betrokken.

Om dit punt te benadrukken, wil ik een beeld
gebruiken, namelijk de kruisweg die Matisse in de
kapel van Vence heeft geschilderd.”® Op het eerste
gezicht lijkt het
een onduide-
liike ‘wirwar’,
maar het volgt
een heel pre-
cieze logica: in
het  midden,
samen met het
verlengde van
het Kkruis, ziet
men de doek
van Veronica.
Wij  kunnen
het gezicht van
Christus niet
rechtstreeks
zien, maar we
zien het via het
doek van Veronica. Zoals je kunt zien, is het het eni-
ge gezicht waarvan we de ogen zien, die ons aankij-
ken: het is de blik van Christus die ons bereikt via
de Kerk, het mysterie van onze gemeenschap. Dit
is precies de vorm die Christus heeft gekozen om
aanwezig te blijven in de geschiedenis, met bepaal-
de gelaatstrekken, met een specifiek gezicht. Geen
directe blik, maar een gesluierde blik. De Zoon van
God had een andere manier kunnen kiezen, maar
Hij heeft voor deze gekozen, zodat ook wij, zoals we

13 1. Giussani, Aan de oorsprong van de christelijke claim, Betsaida ’s-Hertogenbosch 2018.

4 L. Giussani, L’incontro che accende la speranza, op. cit., p. 52.

15 Chapelle du Saint-Marie du Rosaire (Vence), Via Crucis gerealiseerd voor de achterwand, ontworpen en gedecoreerd door Henri Matisse tus-

sen 1949 en 1951 voor de dominicanessen van het dorp.
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zijn, ellendig en klein van hart als we zijn, omdat
we door Hem zijn gegrepen, delen in de werkelijk-
heid van Zijn mysterieuze gezicht.'® Het is de chris-
telijke paradox: door een onvolmaakt vlees wordt
de volmaaktheid van het Mysterie meegedeeld.

Zo hebben we het geloof ontdekt, niet als iets
intellectueels of intimistisch, maar als een betrok-
kenheid bij een Aanwezigheid, Zijn aanwezigheid
hier en nu. In het boek dat we deze zomer hebben
gepubliceerd, Un volto nella storia [Een gezicht in
de geschiedenis], schrijft Giussani: “Het ‘geloof’ is
voor de christen geen theorie, het is de erkenning
van een gebeurtenis, [...] van een werkelijkheid
die heeft plaatsgevonden en die blijft plaatsvin-
den, het is de erkenning van de werkelijkheid van
Christus, [...] van zijn continuiteit in de geschie-
denis, dat wil zeggen [...] van het mysterie van de
christelijke gemeenschap”.'’

De genade van de ontmoeting die ons vandaag
hierheen heeft geleid en dus ook het gezelschap
waarin zij ons heeft gebracht, zijn de manier
waarop Christus zich tot ieder van ons richt en
zegt: “Kom met mij mee, volg mij”. En als wij hier
zijn, is dat omdat wij - met meer of minder be-
wustzijn — op deze oproep reageren: “Ja, hier ben
ik! Ik ben er, met al mijn moeilijkheden; ik ben er,
met dankbaarheid voor mijn vreugde en verdriet
om mijn pijn; ik ben er, met de zware last van mijn
fouten... maar ik ben er! Ik ben hier voor U, Heer;
alstublieft, ontvang mij!».

Natuurlijk kunnen we altijd weigeren. Dat be-
grijpen we als we kijken naar het verhaal van de
rijke jongeman: “Eens kwam iemand naar [Jezus]
toe om te vragen: ‘Meester, wat voor goed moet ik
doen om het eeuwige leven te verwerven?’” Jezus
geeft hem een ogenschijnlijk vreemd antwoord:
“Waarom wilt ge van Mij weten wat goed is? Eén
slechts is er goed.”*® Goed zijn is niet iets waartoe

de mens in staat is, want alleen God is goed. Hier
begint Jezus het punt te introduceren waar hij
naartoe wil: alleen, op eigen kracht, met je eigen
energie, zul je nooit het leven, het eeuwige leven,
kunnen verdienen.

Wanneer hij de jongeman vervolgens aanbeveelt
de geboden na te leven, antwoordt deze: “Dat heb ik
allemaal onderhouden; waar schiet ik nog tekort?”*
Het Evangelie vermeldt: “Toen keek Jezus hem lief-
devol aan [liefdevol!] en sprak: “Eén ding ontbreekt
u: ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de ar-
men, daarmee zult ge een schat bezitten in de he-
mel. En kom dan terug om Mij te volgen.” Maar toen
de jongeman deze raad hoorde, ging hij ontdaan
heen, omdat hij vele goederen bezat”.* Deze opmer-
king in het Evangelie is opvallend. Hij had namelijk
‘boos’ of ‘teleurgesteld’ kunnen weggaan, omdat hij
niet het antwoord had gekregen dat hij verwacht-
te. Waarom ging hij dan “ontdaan” weg?* Omdat
het hem veel kostte om weg te gaan: hij had Christus
werkelijk erkend in zijn uniciteit, maar dat was niet
genoeg; zijn gehechtheid aan zijn bezittingen, zijn
plannen, de vruchten van zijn werk, was te sterk om
alles achter te laten en Hem te volgen.

In dit verhaal lijkt Jezus zich te profileren als een
alternatief voor de dingen die juist God, de Vader,
de rijke jongeman had geschonken. Er is een re-
cent liedje van Benson Boone (Beautiful Things)
dat zegt: “O God, neem deze mooie dingen die ik
heb niet van mij weg”.? Waarom laat de rijke jon-
geman zijn bezittingen niet achter? Ik geloof dat
er maar één reden voor is: omdat hij, hoewel hij de
grootsheid van de man die voor hem stond erken-
de en zelfs waardeerde, niet voor Hem kan kiezen:
zijn gehechtheid aan wat hij heeft, aan zijn maat-
staven, wint het. Giussani zegt nogmaals, alsof hij
de gedachten van die jongeman verwoordt: “Maar
met welk recht zeg je tegen mij: ‘Kom met mij

16 «Het doopsel is de geste waarmee de gestorven en verrezen Christus de mensen die de Vader hem in handen heeft gegeven, vastpakt en ze
binnen in zich brengt. Zij worden zo deel van zijn gestalte, van zijn persoonlijkheid, ledematen van zijn Lichaam» (L. Giussani - S. Alberto -
J. Prades, Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld, Betsaida, ‘s-Hertogenbosch 2019, p. 56).

17 L. Giussani, Un volto nella storia. Il compito della Chiesa nel mondo (1969-1970), Rizzoli, Milaan 2025, p. 201.

8 Mt 19,16-17.
19 Mt 19,20.
% Mc 10,21-22.
2 Mt 19,22.

22 «Oh God / Don’t take / These beautiful things that I've got» (B. Boone, Beautiful Things, uit het album «Fireworks &amp; Rollerblades», © Night

Street — Warner Records, 2024).
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mee’?”. En hij voegt eraan toe: “Kom met mij mee”
is geen wet van het leven, met u meegaan is geen
wet van het geweten, het is geen morele wet die
door de gemeenschap, door de samenleving wordt
erkend, met u meegaan is iets anders, het is een
extrapolatie, met u meegaan is iets vreemds, iets
raars: vader, moeder, vriendin, geld achterlaten...
Wie zou kunnen zeggen: “Kom met mij mee!”?
[...] Wie zou dat met autoriteit kunnen zeggen?
Iemand die mijn Heer was, aan wie ik toebehoor-
de”. Dat is dus “het grote woord: toebehoren”.?*

Dit is ook het drama voor ieder van ons. Meer
dan een echte afwijzing (die er soms ook kan zijn,
zoals we pijnlijk weten), gaat het voor ons — merkt
Giussani op - om “een weerstand tegenover de
evidentie van het toebehoren: ‘Kom met mij mee,
want je bent van mij!’. Het is prachtig om in het
Evangelie te lezen hoe Christus zich bewust is van
het feit dat hij de Heer van de mensen is, wan-
neer hij het woord ‘de zijnen’ gebruikt: ‘de zijnen’,
‘de mijnen’. Tegen dit toebehoren ontwikkelen we
weerstand”.** Ook wij, kinderen van de heden-
daagse cultuur, beweren — misschien niet in the-
orie, maar wel in de praktijk, in onze keuzes -:
‘Tk ben van mijzelf’. Maar het is een leugen die
ons doet blokkeren, want, zoals we in de School
van de gemeenschap van dit jaar hebben gezien,
als er één ding voor de mens overduidelijk is, dan
is het wel dat hij zichzelf niet kan maken, dat hij
aan een Ander toebehoort, dat hij relatie tot het
oneindige is. Wij behoren aan God toe.”

“Maar onze afhankelijkheid als schepselen zou
een raadselachtige en voorbijgaande waarneming
zijn gebleven als ze ons niet duidelijk geopenbaard
zou zijn in Christus”.? Het is in het behoren tot de
God die mens is geworden, tot Christus, dat onze

# L. Giussani, L’incontro che accende la speranza, op. cit., p. 59.
2 Ibidem, p. 64.

afthankelijkheid van God duidelijk wordt: wij be-
horen toe aan Christus, “wij behoren toe aan Hem
die wij hebben ontmoet. Wij behoren Hem toe, en
daarom - voegt Giussani toe — behoren wij ook
toe aan het instrument waarmee Hij ons bereikt,
namelijk het gezelschap, de gemeenschap”.?” En
juist hier ontstaat onze weerstand, wanneer het
niet gaat om toebehoren aan een idee, maar aan
het christelijke Feit: aan Christus en aan de Kerk.

Laten we ons dan afvragen: waarom zouden we
alles achterlaten om Christus te volgen? Waarom
zouden we accepteren dat we Hem toebehoren,
met alle historische implicaties van dien? Er is
maar één reden, zegt Giussani: “Deze aanwezig-
heid is noodzakelijk om te kunnen zijn, om me-
zelf te kunnen zijn”.?® Het is in het toebehoren aan
deze aanwezigheid dat mijn hele consistentie ligt
en dus ook mijn hele vruchtbaarheid, de vrucht-
baarheid van mijn leven en dat van jou. Want door
deel uit te maken van de gemeenschap waarin de
ontmoeting met Christus concreet wordt ervaren,
“staat alles van onze persoon op het spel en wordt
het, met het voortschrijden van de tijd, veranderd:
werkelijk denk je, neem je waar, oordeel je , voel
je, hecht je je, werk je, dat wil zeggen manipuleer
je de realiteit, en geef je jezelf (je leven en je dood)
op een ten diepste andere manier”.*

2. EEN NIEUW OORDEEL
VANUIT HET TOEBEHOREN

Cassese

Dan kom ik bij een tweede vraag. In deze ja-
ren van de School van de gemeenschap hebben
we, vanaf het eerste hoofdstuk van Het religi-

* «Op dat moment kan ik, als ik opmerkzaam ben, dat wil zeggen als ik rijp ben, niet ontkennen dat de grootste en diepste evidentie die ik
waarneem, erin bestaat dat ik mij niet zelf maak, dat ik mij niet zelf aan het maken ben. Ik geef mijzelf het zijn niet, ik geef mijzelf niet de wer-
kelijkheid die ik ben: ik ben ‘gegeven’. Het is het volwassen moment van de ontdekking van mezelf als athangend van iets anders. Wanneer ik
steeds dieper in mijzelf afdaal, afdaal tot mijn bodem: waaruit ontsta ik? Niet uit mezelf: uit iets anders. Het is de waarneming van mijzelf als een
stroompje dat uit een bron ontspringt. Er is iets anders dat meer is dan ikzelf, en waardoor ik gemaakt wordt. Als het stroompje van een bron zou
kunnen denken, zou het waarnemen dat zijn frissen opborrelen een oorsprong heeft waarvan het niet weet wat het is, die iets anders is dan wat
het zelf is. [...] Ik ben jij-die-mij-maakt’» (L. Giussani, Het religieuze zintuig, op. cit., p. 175).

% L. Giussani - S. Alberto - J. Prades, Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld, op. cit., p. 83.

7 L. Giussani, L’incontro che accende la speranza, op. cit., p. 71.
2 Ibidem, p. 54.

# L. Giussani - S. Alberto - J. Prades, Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld, op. cit., p. 84.
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euze zintuig, geleerd dat het oordeel “het begin
van de bevrijding” is.** Toch realiseer ik me dat
dit woord - ‘oordeel’ - vaak wordt gezien als iets
hards, bijna als een mes dat verwondyt, een veroor-
deling of zelfs iets dat onze vrijheid onderdrukt.
Andere keren lijkt het een houding van superio-
riteit op te roepen, alsof men zich op een hoger
niveau plaatst dan anderen. Ik zou je dan ook
willen vragen ons te helpen de betekenis van het
woord ‘oordeel’ beter te begrijpen, omdat het een
woord is waar we dit jaar meerdere keren bij stil
hebben gestaan.® Ik wil je ook vragen om te ver-
duidelijken wat don Giussani ‘gemeenschappelijk
oordeel’ heeft genoemd, dat wil zeggen de moge-
lijkheid om een oordeel over de werkelijkheid te
vellen vanuit een geleefde gemeenschap, omdat
deze uitdrukking soms wordt geinterpreteerd als
het zich schikken naar de mening van de groep,
of in de zin dat beslissingen worden genomen bij
meerderheid van stemmen.

Prosperi

We hebben gezegd dat we hier zijn en samen
zijn vanwege de aantrekkingskracht van Christus.
Maar de aantrekkingskracht van Christus heeft
een effect op ons leven, het laat het niet hetzelf-
de als voorheen: het verstoort het. Als het een
Aanwezigheid is waarmee we ons kunnen ‘ver-
mengen’* — geen idee, geen product van onze
verbeelding -, dan verstoort het, schudt het op en
verandert het onvermijdelijk het leven, laat het
niets zoals voorheen, het brengt in mij een nieuw
wezen voort, een nieuwe identiteit, die mijn ware
identiteit is.

De ontmoeting met de aanwezige Christus
“heeft een genetische waarde, aangezien zij de ge-
boorte vertegenwoordigd van een nieuw subject,
dat opstaat op een bepaalde plaats en op een be-
paald moment in de geschiedenis , en daar wordt
gevoed en groeit als een nieuwe persoonlijkheid,

* L. Giussani, Het religieuze zintuig, op. cit., p. 31.
31 Zie D. Prosperi, Cultura: essere per Cristo, 18 mei 2024, clonline.org.

met een unieke, tot geen andere te herleiden op-
vatting, een nieuwe noiis ontvangt, een andere
vorm kennis. Wanneer die Aanwezigheid mee-
speelt in alle relaties van het leven, wanneer alle
relaties aan haar ‘opgehangen’ zijn, wanneer zij
worden bewaard, beoordeeld, gecoordineerd, ge-
valoriseerd en gebruikt worden in het licht van die
Aanwezigheid, dan heb je een nieuwe cultuur”.*

Zoals de titel van deze Opening van het jaar
zegt, is Christus “een nieuw begin van kennis
en handelen”: een uitdrukking die we vinden in
het Getijdenboekje.** Het toebehoren aan Chris-
tus brengt een radicale verandering in ons leven
teweeg, die in de eerste plaats een verandering
is in de manier waarop we naar onszelf en naar
alle dingen kijken, een verandering in de catego-
rieén van het verstand, in de manier van denken
en beoordelen. Jezus zegt namelijk: “Verander
van mentaliteit”* En de heilige Paulus schrijft:
“Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt
andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge
in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat
goed is, wat zeer goed is en volmaakt”.*® Giussani
gebruikt vaak het woord ‘oordeel’ om dit concept
uit te drukken: verander uw oordeel.

Het is een nieuw oordeel — volmaakter, waar-
achtiger — dat voortkomt uit het geloof dat in de
christelijke gemeenschap wordt beleefd. Giussa-
ni vertelt dat onze beweging begon met een ont-
moeting op straat met vier jongens die naar het
Berchet-lyceum gingen, die hij aanspoorde om de
gebeurtenissen in het leven te beoordelen in het
licht van het geloof. “De week daarop kwamen
deze vier naar de assemblee en begonnen hun
inbreng met de woorden: “Wij katholieken...”.
Vanaf dat moment was er op die school [...] geen
onderwerp dat meer tot discussie leidde dan de
Kerk en het christendom”.*” Het gebruik van dit
‘wij’ duidt op een nieuwe bron van beoordelings-
criteria die op de geschiedenis van toepassing zijn.

32 Zie L. Giussani, Lettere di fede e di amicizia ad Angelo Majo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2007, p. 28.
33 L. Giussani - S. Alberto - J. Prades, Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld, op. cit., pp. 166-167.
*«De uren van de woensdag, Getijdenboekje, Stichting Levende Mens, Leiden 2017, p. 117.

35 Zie Mt 4,17 [“bekeert u”].
36 Rom 12,2.

37 L. Giussani, Il movimento di Comunione e Liberazione (1954-1986). Conversazioni con Robi Ronza, Bur, Milaan 2014, p. 22.
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We kunnen niet anders dan een andere kijk op
de dingen hebben, als we geraakt zijn door wat
Giussani de “werkelijke Christus” noemt,*® dat
wil zeggen door de concrete, historische, heden-
daagse aanwezigheid van Christus binnen een
gemeenschap. Gezamenlijke pogingen om een
nieuwe visie publiekelijk tot uitdrukking te bren-
gen, hebben we bijvoorbeeld gezien in enkele
nummers van Traces, die vervolgens ook op de
website van CL zijn uitgewerkt (ik denk daarbij
aan die over de zorg voor het leven, het gezin, de
vrede, maar ook aan het laatste, net verschenen
nummer over de vrijheid van onderwijs). Hetzelf-
de geldt voor velen van ons die te maken hebben
met normale dagelijkse situaties of met bijzon-
dere omstandigheden: zij laten een ander leven
zien, te beginnen met de categorieén die worden
gebruikt om te oordelen, een leven dat op zichzelf
een ‘openbaar’ getuigenis is voor de wereld.

Dat was de betekenis van de uitdrukking die ik
in een recent interview gebruikte: “De dag dat we
ophouden met oordelen, betekent dat we ons ge-
loof hebben verloren”.** Het betekent dat we dat
begrip van het geloof zouden zijn kwijtgeraakt dat
ons is gegeven in de ontmoeting met het charisma
dat aan Giussani is geschonken: een geloof dat te
maken heeft met het hele leven en dat beoordeelt,
het op een nieuwe manier verlicht.

Een geloof dat geen oordeel wordt, is immers
een geloof dat het leven niet raakt. Als het oordeel
niet verandert, blijft alles bij het oude, leven we
een abstract geloof dat geen echte invloed heeft;
uiteindelijk redeneren we dan net als iedereen.
Hier staat een opvatting van het christendom en
het geloof op het spel. Daarom zei Johannes Pau-
lus II (het is een zin die Giussani vaak citeerde):
“Een geloof dat geen cultuur wordst, is een geloof
dat niet volledig is aanvaard, niet volledig is door-
dacht, niet trouw wordt beleefd”.*’

Enkele weken geleden zei paus Leo tegen een de-
legatie van Franse politici: “De verlossing die Jezus
met zijn dood en verrijzenis heeft bewerkstelligd,
omvat alle dimensies van het menselijk leven, zoals
cultuur, economie en werk, gezin en huwelijk, res-
pect voor de menselijke waardigheid en het recht
op leven, gezondheid, communicatie, onderwijs en
politiek. Het christendom kan niet worden geredu-
ceerd tot louter persoonlijke devotie”.*!

Wat betreft het tweede deel van de vraag, over
het “gemeenschappelijk oordeel”, ben ik het er-
mee eens dat we moeten proberen elkaar te hel-
pen beter te begrijpen wat dit inhoudt, aangezien
het een term is die we vaak hebben gebruikt.

In Una rivoluzione di sé [Een revolutie van het
zelf], waarin hij de dimensies van het christelijke le-
ven als gemeenschap uiteenzet, spreekt Giussani op
een gegeven moment over “gemeenschappelijk oor-
deel”** Dit punt wordt ook weer opgepakt en verder
uitgewerkt in het nieuwe boek Un volto nella storia
[Een gezicht in de geschiedenis]: “Het geloof is ware
kennis van de synthetische categorie van de werke-
lijkheid, die Christus is. Vanuit dit oogpunt is geloof
een ‘zich Christus toe-eigenen’, een deelnemen aan
of zich eigen maken [in deze zin spreekt hij van een
‘zich toe-eigenen’] van de visie die Christus heeft op
de werkelijkheid”. Omdat we willen zien wat Hij
ziet! We willen de werkelijkheid kunnen zien zoals
Hij die ziet! Giussani vervolgt: “Maar hoe maakt het
geloof zich deze visie eigen? Hoe neemt het deel
aan de visie die Christus heeft op de werkelijkheid?”
Door te blijven in de Kerk. Hij vervolgt: “De Kerk
is namelijk de plaats van hen die in het geloof deel-
nemen aan het oordeel van Christus en daarom in
de loop van de tijd streven naar de uitdrukking van
dit oordeel”.” Er is geen sprake van arrogantie: het is
een streven (“ze streven”) om in de loop van de tijd
dit oordeel uit te drukken en concreet te maken in de
concrete gebeurtenissen van het leven.

3 L. Giussani, Un volto nella storia. Il compito della Chiesa nel mondo (1969-1970), op. cit., p. 204.
3 M. Matzuzzi, «Tra fedelta al carisma e richiamo all’unita. Intervista al presidente di Comunione e liberazione, Davide Prosperi», Il Foglio, 11

juni 2025.

4 Johannes Paulus II, Toespraak tot de deelnemers aan het Nationaal Congres voor de Kerkelijke Beweging voor Cultureel Engagement, 16 janua-

i 1982.

“ Leone XIV, Toespraak tot de delegatie van politieke vertegenwoordigers en burgerlijke persoonlijkheden van Val de Marne, in het bisdom Créteil,

Frankrijk, 28 augustus 2025.

4 L. Giussani, Una rivoluzione di sé. La vita come comunione (1968-1970), op. cit., p. 26.
4 L. Giussani, Un volto nella storia. Il compito della Chiesa nel mondo (1969-1970), op. cit., pp. 114, 116-117.
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Het geloof is een omvattende horizon van ken-
nis en dit cre€ert een alternatief, dat Giussani als
volgt samenvat: “Ofwel men oordeelt binnen het
geloof, ofwel men oordeelt buiten het geloof, er
bestaan geen neutrale kennisgebieden”; wat bete-
kent: “Ofwel men oordeelt binnen de Kerk, ofwel
men oordeelt buiten de Kerk: je bestaat niet tot een
bepaald punt aan toe binnen de Kerk en daarbui-
ten onafthankelijk van de Kerk. Omdat de mens één
is — één! —, kan je die verdeling niet maken”.**

Het ‘gemeenschappelijk oordeel’ waar Giussani
het over heeft, is het nieuwe oordeel dat voort-
komt uit het geloof, dat zijn oorsprong en dus ook
zijn categorie€n ontleent aan de gemeenschap die
wordt geleefd. Als je je dus losmaakt van het ge-
meenschapsleven en denkt te oordelen volgens
het geloof, terwijl je je ‘laat inspireren’ door het
charisma, buiten de immanentie van de gemeen-
schap waarin het charisma leeft, dan lieg je tegen
jezelf, want zelfs zonder dat je dat wilt, ben je toch
athankelijk van iets anders, word je beinvloed
door de gangbare mentaliteit.

In een ontmoeting in de jaren tachtig (later ge-
publiceerd in Tracce) met de monniken van Cas-
cinazza over dit thema, zegt don Giussani: “Een
oordeel komt voort uit het bewustzijn dat je toe-
behoort, het wordt bepaald door het bewustzijn
dat je toebehoort. Aan wie behoor ik toe? Aan wie
behoren wij toe? Het oordeel komt altijd voort
uit hoe we deze vraag beantwoorden en hoe we
het antwoord op deze vraag beleven.”.* Het oor-
deel is dus ofwel een uitdrukking van het toebe-
horen aan de levende realiteit van de Kerk, tot de
gemeenschap waarin Christus je heeft geplaatst
om de relatie met Hem te verdiepen, ofwel een
uitdrukking van datgene wat jou het meest bein-
vloedt, namelijk de mentaliteit van de omgeving
waarin je je bevindt. Met dit woord (‘omgeving’)
duidde Giussani precies dat aan wat onze menta-
liteit bepaalt.*

De nadruk op het ‘gemeenschappelijke oordeel’
is dus niet om [jullie] tot de orde te roepen, maar

“ Ibidem, p. 117.
4 L. Giussani, «Sul giudizio comunionale», Tracce, nr. 6/2001, p. 102.

bedoeld om ons te begeleiden op onze persoonlijke
weg van het geloof. Het gaat niet om discipline,
maar om liefde voor ons leven; dit alles heeft na-
melijk als enig doel dat het nieuwe ik in ons tot
bloei komt, zoals Jezus antwoordt aan de oude
Nicodemus die hem vraagt: “Hoe kan een mens
geboren worden als hij al oud is?”.%

Welnu, het ‘gemeenschappelijke oordeel’ duidt
niet alleen en niet altijd op het eindresultaat — dat
kan natuurlijk athangen van de omstandigheden
en van de mate waar het onderwerp bediscussi-
eerd kan worden —, maar ook en met name op het
ontstaan van het oordeel en de weg ernaartoe, als
uitdrukking van het zoeken naar het geloofsoor-
deel. Het is een weg die we samen gaan, in een
gezelschap dat wordt geleid, en dit impliceert
luisteren, overleggen en streven naar eenheid. Dit
geldt zowel - in bepaalde gevallen, bij belangrijke
onderwerpen - voor het zoeken naar een gemeen-
schappelijk oordeel dat publiekelijk kan worden
voorgesteld (met een flyer, een persbericht, een
artikel of een tentoonstelling, zoals blijkt uit het
werk over de vrede dat GS [Italiaanse scholieren-
groep van CL] tot stand heeft gebracht voor de
Meeting*), als voor het oordeel dat je persoonlijk
velt over de situatie waarin je je bevindt, gecon-
fronteerd met de prikkels die de omgeving je geeft,
de opvoeding van je kinderen, beslissingen over je
toekomst, je carriere. Voor wie deel uitmaakt van
de christelijke gemeenschap is het oordeel altijd
gemeenschappelijk, dat wil zeggen dat het zijn
bron en criteria vindt in de gemeenschap, in het
‘daarbinnen blijven’, in een voortdurende streven
naar een vergelijking.

Ook het gemeenschappelijke en openbare oor-
deel is in deze zin een uitdrukking van toebeho-
ren, van dialoog, van overleg, van een verlangen
om samen het oordeel van het geloof te ontdek-
ken, niet de bevestiging van deze of gene mening,
ook al is dat die van degene die de leiding heeft.
Dit impliceert in ieder van ons het authentieke
verlangen naar deze ontdekking en de bereidheid

4 Zie L. Giussani, Il cammino al vero é un’esperienza, Bur, Milaan 2008, pp. 33-34.

47 Joh. 3,4.

4 Zie Profezie per la pace, onder redactie van B. Cedone en T. Sperotto, Itaca, Castel Bolognese (RA) 2025.
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om ons te vereenzelvigen met de redenen die ten
grondslag liggen aan een bepaald oordeel, wan-
neer de beweging de verantwoordelijkheid op
zich neemt om dit aan iedereen voor te leggen,
vanwege het beslissende karakter van een thema
en de historische urgentie van het daaruit voort-
vloeiende standpunt.

In je poging om je te vereenzelvigen [met een
gemeenschappelijk oordeel], kun je een probleem
zien, of iets dat niet klopt, en dan zul je dit on-
gemak in een openhartige en open dialoog met
de autoriteit aan de orde stellen: “Waarom is dit
gezegd? Ik zou iets anders hebben gezegd”. Van
zijn kant moet degene die de leiding heeft een op-
rechte vraag serieus nemen, de kern van waarheid
tot zich nemen en zich indien nodig laten corrige-
ren. In wat je hebt opgemerkt kan een nieuw en
preciezer aspect zitten, dat de hele gemeenschap
kan helpen een stap vooruit te zetten. Dit is wat
we streven naar eenheid noemen, niet dat we al-
lemaal “op één lijn” moeten zitten. Zo gaan we
verder op weg.

Het is dus een weg die iedereen tot bekering
noodzaakt, temeer omdat het gemeenschappe-
lijk oordeel nooit abstract is, dat wil zeggen dat
het niet blijft bij het formuleren van theoretische
criteria, maar de kern van de zaak raakt, zowel
wanneer jij een standpunt inneemt over de om-
standigheden en uitdagingen van je persoonlijke
en sociale leven, als wanneer het gaat om zaken
die iedereen aangaan, de structuur van de hele
samenleving, zoals bijvoorbeeld de zorg voor
het leven, het gezin, de vrede, het onderwijs. Dit
zijn allemaal thema’s waarover we verschillen-
de standpunten kunnen hebben - slechts tot op
zekere hoogte, hoop ik -, maar de kwestie is of,
met betrekking tot deze thema’s, het streven naar
dialoog en naareen gemeenschappelijk oordeel,
dat ook aan iedereen kan worden aangeboden,
de overhand heeft, de kwestie is of niet de eigen
mening of verwijten de overhand hebben, maar
juist het streven naar eenheid. Het is natuurlijk
een streven, en daarom respecteert het de vrijheid
en het tempo van ieder individu.

Don Giussani heeft trouwens altijd de nadruk
gelegd op het opvoeden tot kritisch vermogen,
op het begrijpen van redenen van de dingen, op
de noodzaak en de persoonlijke verantwoorde-
lijkheid van het oordeel.* De beweging wil een
plaats zijn waar ons bewustzijn van de redenen
voor elk voorstel groeit, te beginnen met het
christelijke voorstel, en dus een plaats waar vrije
en kritische mensen worden gevormd, bouwers
van de geschiedenis. Daarom is er geen enkele te-
genstelling tussen het stimuleren van een kritisch
bewustzijn van de werkelijkheid en het benadruk-
ken van het volgen van het gezelschap: onze ge-
meenschap is en wil een plek zijn waar het kriti-
sche beoordelingsvermogen wordt aangeleerd, en
het behoren tot deze gemeenschap is bedoeld voor
de volwassen wording van onze persoonlijkheid.
Niemand voedt zichzelf op, we hebben allemaal
een plek nodig die ons helpt een intelligentie te
ontwikkelen die steeds beter in staat is om “alles
te onderzoeken en het goede te behouden”.® Dit
gebeurt ook, en misschien wel vooral door het ge-
ven van concrete voorbeelden van een oordeel, die
dus zowel een culturele als een educatieve waarde
hebben.

Elk contingent oordeel - of het nu door jou of
door het gezelschap als zodanig wordt gegeven —
is van nature voor verbetering vatbaar, het is een
benadering. De kwestie is dus niet geen fouten
maken, dat is niet wat ons kan tegenhouden
(waardoor we niets zeggen uit angst om fouten te
maken); wat echt telt is dat we de weg waar we
op gezet zijn niet verlaten, dat we het toebehoren
niet afwijzen.

Laten we eens denken aan het Concert voor vi-
ool en orkest dat we bij binnenkomst hebben be-
luisterd: de viool wordt pas echt de hoofdrolspeler
wanneer hij het thema van het orkest overneemt
en in zekere zin herboren wordt, dankzij zijn toe-
behoren aan het orkest. Het zou daarentegen onze
nederlaag betekenen als we op de een of andere
manier het concept van vrijheid als autonomie
zouden zien. Dit haalt ons uiteindelijk los van
onze oorsprong en brengt ons ertoe om te rede-

4 Zie L. Giussani, Het risico van de opvoeding, Stichting Levende Mens 2010, pp. 29-31.

%0 Zie 1Ts 5:21.
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neren zoals iedereen, maakt ons minder kritisch,
zet ons ertoe aan toe te geven aan de druk van wat
don Giussani de ‘macht’ noemde.

Het is het toebehoren aan de gemeenschap
waarin Christus ons tegemoet is gekomen, dat
ons niet alleen in staat stelt een nieuw oordeel
te vormen, maar ook op een nieuwe manier te
handelen, om op een nieuwe manier om te gaan
met situaties en beproevingen, met elke woeste-
nij, elke omstandigheid, met pijn en lijden, zelfs
met het kwaad. We hebben dit bijvoorbeeld ge-
zien op de Meeting, in de tentoonstelling over
Herman de Kreupele of in die over de martela-
ren van Algerije, waarnaar paus Leo XIV in zijn
boodschap verwees.® We hebben het gehoord
op de Internationale bijeenkomst van de ver-
antwoordelijken [va CL], tijdens verschillende
getuigenissen uit de hele wereld. We zien het in
het buitengewone getuigenis van kardinaal Piz-
zaballa en de religieuzen die Gaza en het Hei-
lige Land niet verlaten, ondanks de verschrik-
kelijke situatie en de risico’s waarvan ze zich
terdege bewust zijn.

“Christus, nieuw begin van kennis en hande-
len”, hebben we gezegd: het getuigenis dat we nu
zullen horen, zal ons in staat stellen om in het le-
ven van iemand die leeft zoals velen van ons, bin-
nen zijn omstandigheden, de nieuwheid te zien
die Christus heeft gebracht.

Lees de tekst

3. DE LIEFDE DIE ONS HEEFT BEREIKT,
IN DE WERELD BRENGEN

Cassese

Voordat ik een laatste vraag stel, wil ik terugko-
men op enkele gebeurtenissen die mij dit jaar diep
hebben verbaasd en verwonderd, gebeurtenissen
die zich onder ons, binnen onze gemeenschap-
pen, hebben voorgedaan. Ik denk in de eerste
plaats aan het MuD (Milano University District),

dat voor het tweede jaar op rij door onze univer-
siteitsstudenten werd georganiseerd als een geste
in de publieke sfeer op het Leonardo-plein, en ook
aan het ontstaan van het MiM-festival (Milano
IncontraMi), dat verschillende werken in de stad
met elkaar in verband bracht; het vond eind mei
plaats bij de zuilen van San Lorenzo. Een initiatief
dat voortkwam uit het verlangen van een aantal
jongeren om de stad te vertellen wat zij in hun
leven hebben ontmoet. Een eenvoudig initiatief,
maar vol betekenis.

Ik denk ook aan de betrokkenheid van een
aantal jongeren bij de initiatieven die voort zijn
gekomen uit de ervaring van de beweging: men-
sen die zich vrijwillig hebben ingezet en die ook
verantwoordelijkheden op zich hebben genomen,
bijvoorbeeld in de besturen van een aantal pri-
véscholen. We hebben de oprichting gezien van
culturele centra, gepromoot door vrienden die ge-
dreven werden door de wens om urgente en actu-
ele thema’s te verdiepen, zoals die met betrekking
tot kunstmatige intelligentie en andere uitdagin-
gen van onze tijd. Ik wil ook het gezamenlijke
werk noemen van enkele scholen die nu net be-
gin deze week de technische middelbare school
‘Carlo Acutis’ hebben opgericht.

Ik heb ook de vitaliteit gezien van veel jonge ge-
zinnen, die onderling initiatieven nemen en zo te-
kenen van nieuw leven worden in de context waar-
in ze leven - ik denk bijvoorbeeld aan de parochies.
Ik heb geen tijd om alles te vertellen wat er op in-
ternationaal niveau gebeurt, maar ik wil in ieder
geval enkelen van ons uit Lombardije noemen die
nu in Noord-Europa of in Arabische landen wonen
en elkaar ontmoeten om elkaar te begeleiden in
hun werk en roeping, waarbij ze nieuwe vrienden
op deze weg betrekken. Wat mij het meest opvalt,
is dat deze initiatieven niet het resultaat zijn van
een uitgeschreven program, maar dat ze opbloei-
en uit de ervaring die we hebben: het zijn tekenen,
aanwijzingen waarmee de Heer ons uitnodigt om
de weg verder te gaan en waarmee hij ons leven, en
de geschiedenis van de hele beweging, brengt naar
nieuwe stappen in de volwassenheid.

1 Leo X1V, Boodschap ondertekend door kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, ter gelegenheid van de XLVI Meeting voor vriendschap tussen

volkeren, 21 augustus 2025.
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Dit alles gezegd hebbende, wil ik de weg die we
nog moeten afleggen niet onderschatten. Dat er
een hernieuwde uitnodiging werd gedaan tot de
missie, vorig jaar tijdens de Opening van het Jaar,
werd namelijk soms, vooral in het begin, een beet-
je moralistisch opgevat, als een toevoeging, als iets
wat moest gebeuren. En het risico om in moralis-
me te vervallen, besef ik, is er altijd. Ik vraag je
dus, in het licht van alles wat we hebben gezegd:
wat betekent het om subject van de missie te zijn?

Prosperi

Allereerst moeten we leren van de voorbeelden
die er onder ons, en daarbuiten, zijn, door ze aan
te wijzen. Hoe dan ook, de beslissende kwestie
lijkt mij deze: om een nieuw leven te leiden zijn
er geen voorwaarden zoals genialiteit, kracht,
temperament of persoonlijke moed nodig, maar
alleen dat we , met een diepe bereidheid van hart,
blijven ‘binnen’ de plaats waar Christus ons aan-
trekt en ons Zijn barmhartigheid jegens ons laat
ervaren.

Om het antwoord op je vraag verder uit te die-
pen, wil ik drie beelden gebruiken. Het eerste
komt uit een van de boeken die de beweging voor
deze zomer heeft aangewezen, The Power and
the Glory van Graham Greene. De hoofdpersoon
van de roman is een priester die op de vlucht
is, in het Mexico van de jaren dertig, tijdens de
heftige antikatholieke vervolging. Deze priester
(van wie overigens niet eens de naam wordt ge-
noemd) is de laatste priester die in dat gebied is
achtergebleven. Maar hij is geen ideaal ‘model’
van deugdzaambheid, of de klassieke held die alle
vijanden trotseert, integendeel, hij heeft veel be-
perkingen: hij is alcoholist; hij heeft een dochter
uit een toevallige relatie; hij is zo bang voor de
vervolging dat hij voortdurend probeert te vluch-
ten. Toch is hij de laatste priester die nog over is
in een land waar het vieren van de Mis een mis-
daad is geworden: daarom kiest God hem om de
zielen te blijven bereiken.

Deze moreel onwaardige priester is echter een
bedelaar, een arme van geest: wanneer hij op een

52 Jer 20,7.
3 Mt 27,31-34; Lc 23,26; Mc 15,20-22.

gegeven moment bijna de grens met de Verenigde
Staten en dus de ‘redding’ heeft bereikt, besluit hij
terug te keren om een stervende man, nota bene
een moordenaar, de biecht af te nemen, ook al weet
hij dat het een valstrik kan zijn. Maar hij doet dit
niet uit heldendom; hij doet het uit trouw aan iets
dat groter is dan hijzelf, dat hem meesleept. Het
is de ervaring van “Jahwe, Gij hebt mij overge-
haald, ik ben bezweken”.>* God heeft geen ‘zuivere’
mensen nodig om [anderen] te redden, Hij heeft
mensen nodig die beschikbaar zijn, ook al zijn ze
kwetsbaar, ook al zijn ze beperkt. Daarom hebben
we geen excuus! Het gaat er natuurlijk niet om het
kwaad te rechtvaardigen, maar om te erkennen dat
dit kwaad overwonnen wordt door de omhelzing
van Gods barmhartigheid. Die priester zal als mar-
telaar sterven, en Christus zal, via Zijn Kerk, het
Mexicaanse volk niet in de steek laten.

De missie waartoe we geroepen zijn, bestaat dus
niet uit het ‘in orde zijn’, maar uit bedelaars zijn,
behoeftig en dankbaar voor Zijn liefde, Zijn om-
helzing, Zijn gezelschap. Dat is wat een nieuwe
manier van handelen voortbrengt. Zelfs te mid-
den van de afgrond van het kwaad, zoals kardinaal
Pizzaballa ons laat zien en getuigt, is het christe-
lijke perspectief anders: het is niet de bedoeling
om het onkruid uit te roeien, maar om - tussen
het onkruid door - het graan te herkennen en het
te laten groeien.

Wij zijn niet geroepen om problemen uit te ban-
nen, maar om er op een nieuwe manier in te staan
(‘Christus, nieuw begin van kennis en handelen’),
door de weg te delen van hen die lijden, van hen
die in nood zijn, door te getuigen van de liefde die
wij hebben ontvangen en zo bij te dragen aan de
verandering van de wereld. Zelfs de moeilijkst te
aanvaarden tegenstrijdigheid, het lijden van de
onschuldigen (maar eigenlijk elk lijden), hoeft
niet zonder betekenis te zijn.

Laten we denken aan het verhaal van Simon van
Cyrene™: dit is het tweede beeld dat ik jullie geef.
De Evangelién vertellen dat de soldaten die Jezus
naar Golgotha begeleidden, een man uit Cyrene,
een zekere Simon, dwongen om hem te helpen.
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Deze gehoorzaamde, en dat moet niet gemakke-
lijk zijn geweest: we weten hoezeer het voor een
Jood een reden tot minachting en schande was
om het kruis te dragen. Toch heeft zijn gebaar,
zonder dat hij zich daarvan bewust was, bijgedra-
gen aan de verwezenlijking van het heilsplan van
de Vader.

Een gewone man, die zich ongewild in die om-
standigheid bevond, werd betrokken bij de ver-
vulling van Jezus’ missie. Dit suggereert iets heel
belangrijks: Christus roept ons bij onze naam,
wij die oneindig
kleine stipjes in
het  universum
zijn, door de om-
standigheden die
Hij ons te leven
geeft, en betrekt
ons bij Zijn mis-
sie. Velen zullen
zich herinneren
wat Giussani zei:
“De omstandig-
heden waar God
ons doorheen laat
gaan, zijn een es-
sentieel en niet
een secundair on-
derdeel van onze
roeping, van de
missie  waartoe
Hij ons roept™.>*

Voor ons gaat
het er dus in de
eerste plaats om
de bereidheid om de roeping te aanvaarden. De re-
latie met de omstandigheden, ook als die pijnlijk
zijn, ook als ze lijden met zich meebrengen, wordt
een vrijwillige offergave van onszelf aan Christus,
en niet louter een ondergaan - denk aan bepaalde
onvermijdelijke omstandigheden -, op het mo-

Rembrandt, Christus in Emmaiis (1628), Musée Jacquemart-André, Parijs
2025 © The Picture Art Collection /Alamy

ment dat we ons dankzij het geloof, dankzij de re-
latie met de aanwezigheid van de verrezen Chris-
tus, bewust worden dat onze daad deel uitmaakt
van een plan dat niet van ons is, het heilsplan van
de Vader, en dat we, juist door dat stukje weg te
aanvaarden dat we met Hem moeten afleggen tot
aan de Calvarieberg, bijdragen aan de glorie van
de verrijzenis van Christus.

Derde en laatste beeld. In Rome, tijdens de da-
gen van het Jubileum van de Bewegingen, heb ik
een schilderij van Rembrandt kunnen zien.> Het
stelt het avond-
maal van de dis-
cipelen van Em-
maiis met Jezus
na de verrijzenis
voor. Wat we in de
hoofdscéne zien,
is Jezus, die merk-
waardig  genoeg
naar rechts leunt
met een dynami-
sche spanning om-
dat hij op het punt
staat uit hun zicht
te  verdwijnen.’
Aan tafel zitten
twee  discipelen
bij Hem. Een van
hen wordt recht-
streeks  verlicht
door het licht dat
uit het gezicht van
de verrezen Chris-
tus straalt: hij is
vol verwondering op het moment dat hij zich re-
aliseert hoe uitzonderlijk Degene is die voor hem
staat. De andere zit aan zijn voeten gehurkt.

Links achteraan is een vrouw te zien, die waar-
schijnlijk de afwas doet of het eten klaarmaakt
om op tafel te zetten. En daar zijn twee heel in-

** L. Giussani, L’'uomo e il suo destino. In cammino, Marietti 1820, Genua 1999, p. 63.

% «Il Cammino della Speranza. Rembrandt e Burnand a Roma» [De weg van de hoop. Rembrandt en Burnand in Rome], onder redactie van don
Alessio Geretti. Tentoongestelde werken: Burnand (1850-1921) De discipelen Petrus en Johannes rennen samen naar het graf van Christus op de
ochtend van de Verrijzenis (1898), Musée d’Orsay, Parijs; Rembrandt (1606-1669), Het avondmaal te Emmaiis (1629), Musée Jacquemart-André,
Parijs. De werken werden tentoongesteld (9 april - 8 juni 2025) in de kerk van San Marcello al Corso, Rome.

¢ Zie Lc 24,13-35.
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teressante details: het eerste is dat de buiging van
het bovenlichaam van de vrouw identiek is aan de
buiging van het lichaam van Jezus, alsof er een
zekere vereenzelviging met Hem wordt aangege-
ven, ook al is ze zich niet bewust van Zijn ultieme
diepgang (omdat wij het diepe gevoel waarmee
Christus naar ons en alle dingen kijkt niet ken-
nen); het tweede is dat de vrouw ook een licht uit-
straalt, veel zwakker dan dat van Jezus, maar van
dezelfde kleur, omdat ze het licht van Christus
weerkaatst terwijl ze doet wat Christus deed: ze is
aan het dienen.

Welnu, onze verantwoordelijkheid in de wereld
is om het licht van Christus te weerspiegelen in
liefde en dienstbaarheid aan Hem (zoals Psalm 4
zegt: “Doe Gij opgaan over ons uw lichtend aan-
schijn, Jahwe”) door de liefde en de dienstbaar-
heid aan de mensen (zoals Moeder Teresa zei), aan
degenen die we op ons dagelijks pad ontmoeten,
op de plaatsen waar we leven, opdat zij dat licht
mogen kennen dat ons leven heeft overspoeld, op-
dat zij “U kennen, de enige ware God en Hem die
Gij hebt gezonden, Jezus Christus”.*’

Dit is de missie waartoe we geroepen zijn: de lief-
de die ons heeft bereikt, “de liefde die de zon en
de andere sterren beweegt”,”® in de wereld brengen.
Het leven isroeping. Zoals we vorig jaar op de Ope-
ning van het Jaar hebben gezegd, zijn we uitverko-
ren, zijn we geroepen tot een relatie met Christus,
geroepen om een missie te vervullen: namelijk de
wereld Zijn waarheid, Zijn liefde laten kennen,
daar waar we zijn, waar we dan ook zijn - in de
wijk, op school, op de universiteit, in de stad, het
land, de wereld. Want de hele wereld wacht hierop
en de hele betekenis van ons leven ligt juist in het
feit dat we geroepen zijn tot deze missie. Er is geen
grootsere armoede, zoals de hoofdpersoon van The
Power and the Glory ons suggereert, en er is geen
groter enthousiasme dan dit.

Wie is dus het ware subject van deze missie?
Giussani zegt: “Het ware christelijke subject is

" Joh. 17,3.

de mens die leeft en de Kerk met zich meedraagt,
cre€ert en opbouwt waar hij is; het is de christelij-
ke gemeenschap”.® Daarom kan de missie, zoals
we vorig jaar zeiden, niet los worden gezien van
het toebehoren aan de christelijke gemeenschap.

Laten we de woorden van paus Leo XIV in her-
innering brengen tijdens zijn ontmoeting met de
voorzitters van de bewegingen: “Niemand is al-
leen christen! We maken deel uit van een volk,
van een lichaam dat de Heer heeft gevormd. [...]
Het christelijke leven wordt niet in afzondering
geleefd, alsof het een intellectueel of sentimenteel
avontuur is, beperkt tot ons verstand en ons hart.
Het wordt beleefd met anderen, in een groep, in
een gemeenschap, omdat de verrezen Christus
aanwezig is onder de discipelen die in zijn naam
bijeen zijn”.%°

Draag deze gemeenschap met je mee, ook al ben
je fysiek alleen, zoals velen van ons op hun werk
of in het land waar ze wonen meemaken; al je oor-
delen en al je handelingen zijn een uitdrukking
van deze gemeenschap. De missie bestaat dus
in het meedragen en getuigen van wat we zijn,
waar we ook zijn, in het getuigen van die nieu-
we werkelijkheid die Christus is, die de christe-
lijke gemeenschap is. Giussani zegt: “Je bent dus
alleen in je wijk [dat wil zeggen in elke dagelijkse
omstandigheid] vanwege dit geloof en met dit ge-
loof, terwijl je een nieuwe structuur in je draagt
en er expressie aan geeft, namelijk de structuur
van de christelijke gemeenschap: gemeenschap
en bevrijding”. En onmiddellijk daarna maakt hij
duidelijk, met woorden die niet verkeerd kunnen
worden begrepen: “Dit is onze taak, elk ander uit-
gangspunt is niet het onze”.!

58 Dante Alighieri, Goddelijke Comedie. Paradijs XXXIII, v. 145: “Van Haar, en niet van ijle en vaste stollen, komt dus ‘t verschil van licht in ster

naast sterre. En zij alleen is ‘t ware vorm-beginsel,”.

5 L. Giussani, Un volto nella storia. Il compito della Chiesa nel mondo (1969-1970), op. cit., p. 202.

% Leone XIV, Ai moderatori..., op. cit.

o L. Giussani, Un volto nella storia. Il compito della Chiesa nel mondo (1969-1970), op. cit., p. 202.
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